
Vakantie 2008: Anduze en Le Rozier in de Cevennen.

We vertrokken zaterdagmorgen 28 juni na de krantenbezorging van Jurre.
Onze route liep langs Nordhorn naar Trier en via Luxemburg naar Metz en Nancy. Bij 
Luxemburg hadden we enig oponthoud. Het kostte ons een anderhalf uur. Via secundaire 
wegen zijn we Frankrijk binnen gekomen. Van Zaterdag (aankomst 21.00 uur) op Zondag 
sliepen we in het Comfort Hotel Macon Sud, in Chaintre, ten zuiden van de stad Macon. 
We kwamen terecht op het industrieterrein waar zich nog meer hotel bevonden. Er was 
een hek aan de voorkant. Kleine kamertjes, maar het bed was goed.
Zondag kwamen we rond kwart voor 2 's middags aan op camping L'Arche in Anduze. We 
zochten een plekje uit waar we tot 8 juli konden blijven staan, zodat we Teun z'n 
verjaardag nog konden vieren op deze camping. Hierna was alles vol. De kinderen zagen 
we de hele dag niet. Ze waren of in de rivier de Gardon (vnl. Jurre) of in het zwembad 
(vnl. Teun) te vinden. Ook was er een sportveld waar flink werd gevoetbald of 
gebasketbald. De kampeerplaats was net voldoende voor 2 tenten en een tarp. We 
hadden goed weer, op een nachtelijke stortbui na. Het water uit deze bui liep niet onder 
het grondzeil door, maar er overheen. De volgende dag alle tassen en inhoud gedroogd.
Jaap was nog niet in goede doen in Anduze. Moe en last van zijn “tent-opzet-spier”. 
Nadat de spierpijn een beetje was weggetrokken kwam de fut er langzaam weer in. 
Jammer was dat hij daarna nog gevallen is over een richeltje bij het toiletgebouw. Knie 
en arm kregen het hierbij nogal te verduren. Tevens hebben we ons 2 luchtbedden 
aangeschaft, die wij onder de inflating mat legden. Ik vond dat het goed te merken was 
dat Jaap hierna beter sliep. Wij vonden deze camping niet zo bijzonder, omdat we 
gewoon Nederlands konden praten. 95% van de campinggasten was Nederlander. Bij 
aankomst werden we al raar aangekeken toen we aangaven geen elektrisch te wensen 
op onze staanplaats. Later snapten we waarom. Velen maakten gebruik van het huren 
van een koelkast tegen een tarief van 4,40 euro per dag. Tja dan heb je wel elektriciteit 
nodig. Wij waren een unicum op de camping, met onze lichtgewicht katoenen tenten. Er 
waren nog wel koepeltenten van polyester-achtig fabricaat; en er waren degelijke de 
Waard tenten. Resteert het gros met caravan en grote voortent.
Na 9 dagen verhuisden we naar Municipal “Le Brouillet” in Le Rozier. Een verademing 
voor ons. De kinderen vonden het overigens niks. We vielen hier minder op. Veelal 
tenten (wel bijna allemaal koepel), campers en ook caravans natuurlijk. Qua 
nationaliteiten was het hier behoorlijk gemêleerder. Naast veel Nederlanders, ook veel 
Britten, Fransen en Belgen. Jaap heeft met behulp van Jurre de tenten moeten 
opzetten, omdat ik 2 dagen zo'n kloppende hoofdpijn had waar geen paracetamol tegen 
opgewassen was. Uiteindelijk heeft de hotpack en een fleece sjaal (denk ik) in de nek 
mij weer onder de mensen gebracht. Dit keer heeft Jaap niet zo'n spierpijn gehad als de 
eerste keer. De kinderen waren op deze camping alleen in het zwembad te vinden. Het 
grote voetbalveld of de tafeltennistafel lieten ze ongemoeid.
We konden lopend naar het dorp om boodschappen te doen. Teun vond het leuk om 's 
morgens croissants en baguettes te halen. 's Morgens konden we wel meer dan 2 
baguettes met franse kaas en kruidenkaas verorberen. In Le Rozier hebben we meer 
uitstapjes gedaan dan in Anduze. In totaal hebben we een anderhalve dag regen gehad 
in Le Rozier. We hadden de tarp niet opgezet toen we arriveerden, omdat er voldoende 
schaduwplekken waren, maar toen het ging regenen hebben we toch de tarp 
geïnstalleerd. Rond 21.30 uur konden we de vleermuizen zien vliegen boven de rivier 
“de Jonte” waarlangs wij kampeerden.
We besloten om donderdag 17 juli op te breken omdat er kans op regen was voor in de 
middag en de avond. We wilden graag met een droge tent thuis komen. We vertrokken 
iets na 11 uur. Van donderdag op vrijdag sliepen we in Hotel Ariane in Nancy (aankomst 
21.20 uur). Hier zat een flink hek omheen. We hadden hier 2 flinke kamers met een 



tussendeur. De volgende morgen vertrokken we rond kwart voor 10. Om 18.15 uur 
kwamen we aan in Coevorden.

Uitstapjes:

Grotte du Trabuc

kanotocht op de Tarn tussen Les Vignes-Le Rozier
Montpellier le Vieux
Grot Aven Armand
Peyreleau
Abime de Bramabiau (niet van binnen bekeken)
Mont Aigoual
Belvedère des Vautours (Vale Gieren)
Le Croix du Capluc

Cijfers:

Coevorden-Anduze +9 dagen Anduze: 1426 km
Anduze-Le Rozier + 9 dagen Le Rozier:   400 km
Le Rozier-Coevorden: 1400 km

Totale aantal kilometers: 3226 km

Kosten: bij benadering en afgerond naar boven

9 nachten camping zonder stroom L'Arche Anduze 319,00
9 nachten camping zonder stroom municipal Le Rozier 244,00
hotelovernachting en ontbijt heenreis Chaintre 146,00
hotelovernachting en ontbijt terugreis Nancy 142,00
brandstof 349,00
tol  61,00
eten onderweg 245,00
uit eten tijdens verblijf 197,00
entree  86,00
boodschappen 365,00
diversen (geen bonnen) 200,00

Totaal 2354,00


